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In de mooie tuin van 
Erik en Ineke loop 
je over kronkelende 

paden. Je bent 
omgeven door een 

lekker fris, zuur aroma 
van de rijkdom aan 
bloemen in de tuin. 
Je verdwaalt er in de 

overvloed die moeder 
natuur uitstraalt.
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We zijn in het oosten des lands, in de 
Vledderhof. Deze tuin herbergt een 
oude, statige herenboerderij uit 1740. 
De boerderij ligt verborgen achter 
een kilometer lange oprijlaan met 
grote eiken aan beide kanten en oude, 
gigantische rododendrons. op deze 
laan voel je je ver verwijderd van de 
beschaving, verstopt in de schoonheid 
van de natuur. 

Je kunt hier dagdromen in een weelde 
aan kleuren en geuren. als je via de 
natuurlijke vijver aankomt, kun je 
kikkers plotseling uit de struiken 
zien springen. Er zijn er tientallen 
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en hun mooie sprongen maken je aan 
het glimlachen. Je ziet er kikkers op 
waterlelies liggen. En een eenzame 
slang, die zich elegant door het water 
beweegt. Weg van alle herrie die de 
kikkers maken. 

De enorme, massieve rode beuk 
met zijn zacht ritselende bladeren 
fascineert. De schoonheid van deze 
plek is uniek! Het meest fascinerende 
in de tuin bij deze edele herenboerderij 
is de bijzondere sfeer. Het is er 
buitengewoon stil en je kunt er tot 
jezelf komen, in de luwte van de 
geluiden van de buitenwereld.

De tuin heeft een mooi lijnenspel, 
wilde en natuurlijke belevingen en 
een mooi geformeerde lindenlaan, als 
contrast. De massieve rode beuken 
staan al 185 jaar vredig in een cirkel, 
die wordt afgemaakt door een enorm 
perk met rododendrons van soms wel 
5 meter hoog.  De hoge linden reiken 
met hun groene bladeren tot ver in de 
lucht. De grootsheid van de natuur is 
enorm en je krijgt een heerlijk gevoel 
om erdoor beschut te worden.

achter de boerderij toont de natuur 
nog meer kleur, zij het iets minder 
groot. Ineke, die op de Vledderhof 
woont, heeft veel perken met mooie 
bloemen gemaakt en prachtige, 
kleine oases. Daar kun je vanuit 
verschillende hoeken van de mooie 
uitzichten genieten. Vlinders dansen 
van bloem naar bloem en brengen 
leven en energie. Ineke houdt van 
bloemen. als jong meisje droomde 
ze er al van om op een dag bloemen 
uit haar eigen tuin te kunnen plukken. 
Wat dat betreft gaat haar droom in 
vervulling.

Er zijn talloze vaste planten en 
zomerbloemen. Van korenbloem, 
grootbloemige lavatera, ridderspoor, 
vrouwenmantel, lavendel, Zeeuws 
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knoopje, anemonen, knoopkruid tot 
hosta’s en andere schaduwplanten. 
Er zijn oude rozen en hortensia’s in 
overvloed. De oude kruidentuin is 
bewaard gebleven en daar kweekt het 
gezin bieslook, pepermunt, peterselie 
en veel andere kruiden.

Ineke en Erik wonen hier met 3 
kinderen. Ze houden ervan al die 
schoonheid met anderen te delen. 
Daarom heeft het paar een kleine, 
maar erg exclusieve, Bed & Breakfast 
gemaakt. Meer info vind je op: www.
vledderhof.nl
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